
 
De Lonneker Passie.  
Vrijdagavond 11 april om 19.00 uur. 
Startpunt Lonneker molen. (Lonneker Molenweg 80) 
Beleef de lijdensweg van Jezus 
Loop mee door het dorp. 
Deelname is vrij. Iedereen welkom. 
 

 

                                           
De Lonneker Passie: Beleef de Lijdensweg van Jezus.  
Op vrijdagavond 11 april 2025 om 19.00 uur start de Lonneker Passie bij 
de Lonneker Molen (Lonneker Molenweg 80). Tijdens deze bijzondere 
tocht door het dorp worden scènes uit de lijdensweg van Jezus 
uitgebeeld door verschillende Lonneker verenigingen die enthousiast 
meedoen aan deze bijzondere tocht. Iedereen is welkom om deel te 
nemen en mee te lopen.  
De Lonneker Passie is een initiatief dat in 2019 werd opgezet door een 
regiegroep onder leiding van Maaike Schepers (emiritus-predikant van 
de Protestantse Gemeente Lonneker) samen met leden van de Jacobus 
de Meerdere Kerk en de Protestantse Gemeente Lonneker. Het 
oorspronkelijke plan was een uitvoering op 2 april 2020, maar deze werd 
door coronamaatregelen geannuleerd. In 2023 vond de eerste uitvoering 
plaats, met veel belangstelling en honderden bezoekers. De tocht op 11 
april 2025 begint bij de Lonneker Molen (Lonnekermolenweg 80, 
Lonneker) en eindigt in de Jacobus de Meerdere Kerk (Dorpsstraat 96, 
Lonneker).  
Onder leiding van een groot verlicht kruis en begeleid door een 
omfloerste trom trekt de groep belangstellenden door het dorp. Op vijf 
locaties worden scènes opgevoerd die delen van de lijdensweg 
uitbeelden.  
De tocht eindigt in de Jacobus de Meerdere Kerk alwaar onder het genot 
van een kopje koffie of een glaasje ranja er nagepraat kan worden over 
deze bijzondere tocht.  
 
Bij de molen worden programmaboekjes uitgedeeld, mensen die 
onderweg aansluiten kunnen ook een boekje krijgen, op is op. 
 
Voor meer informatie over de Lonneker Passie, bezoek de website: 
www.kapeluitliefdelonneker.nl   en www.rkzuidoosttwente.nl 
 
 

 


